
PG Aalden Zondag 16 maart 2025  

Tweede zondag van de Veertigdagentijd: ‘Reminiscere’ liturgische 

kleur: Paars  
  

Intrede  
  
Welkom, door de diaken - wij gaan staan -   

  

Intredelied: Psalm 25a: 1 ‘Mijn ogen zijn gevestigd,’  

  

Groet en bemoediging   

  

Zingen: Psalm 25a: 2 ‘Maar wees mij dan genadig’    

  

- wij gaan zitten -   

  

Kyriegebed   

  

Inleiding bij zondag: Reminiscere (gedenk) 

  

Gebed van  de zondag  

  

De heilige Schrift  
  

Eerste lezing: Exodus 34, 27-35 (NBV 21)  

  

Zingen: Lied 540: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 9 ‘Het waren tien geboden’  

(Vrouwen 1 en 4 melodie A)  

(Mannen  2 en 5 melodie B)  

(Samen 3, 6 en 9 melodie A)  

  

Evangelielezing: Lucas 9, 28-36 (NBV21) 

  

Zingen: Lied 545: 1, 4 en 5 ‘Christus staat in majesteit’  

  

Uitleg en verkondiging          

  

Antwoordlied: Lied 316: 1, 2, 3 en 4 ‘Het woord dat u ten leven riep’  

  

Dienst van de gaven en gebeden   
  

Toelichting bij de gaven, door de diaken   Bestemming bloemen en mededelingen  

  

Inzameling van de gaven   

Tijdens de inzameling wordt het dank- en voorbedenboek in de kerk gebracht –  

  



Gebeden  

Gebed over de gaven   

Dank- en voorbeden, met responsorie Lied 25b:  

Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 

steeds weer zoeken mijn ogen naar U.   

Stil gebed  

Onze Vader (gezamenlijk gebeden)    

  

Zending en Zegen  
  
Slotlied: Lied 315 en 3 ‘Heb dank, o God van alle leven,’  

  

Zegen  (Priesterzegen uit Numeri 6:24 - 26 (Groot Nieuws Bijbel, herziene editie 1996)  

    

Amen. (gezongen)  

    

  

  


